
Verslag Budgetgolfwedstrijd Golfclub Heelsum  

 

Al weer de vierde wedstrijd dit jaar en de armada meerde aan op Golfclub Heelsum. Tweeënzes�g 

deelnemers, uit alle hoeken van gaten van Nederland. Je kunt horen waar ze vandaan komen, een 

enkeling over de grens, een enkeling over de grens van een belangrijke rivier, maar ook uit 

bijvoorbeeld wolvengebieden. Voor deze exclusieve groep Nederlanders en Belgen lag de baan te 

wachten op een mooie ronde. 

De greens waren voorzien van de originele, exclusief in Italië gemaakte, 

budgetgol(olevlaggen. Apetrots waren we met deze ach)en vlaggen, totdat 

iemand opmerkte ‘welke gek zet groene holevlaggen in de groene omgeving’. 

Drukte toch enigszins onze trots, maar zolang de vlaggen wapperen zijn ze 

prima te zien en veel merken ons logo op de vlaggen niet eens op.  

Harm was dit keer mijn assistent in de buggy en al snel gingen we op 

patrouille. Gelukkig kregen we een onbegrensde buggy, hoe anders was het met een dame die door 

het dwingende ingebouwde GPS systeem niet meer voor of achteruit kon. Harm nam plaats op de 

bestuurdersstoel en wist achteruit de fairway weer te bereiken. Ondertussen had ik met een 

ouderwets stopteken de naderende flight s�lgelegd.  

Een ander wist telefonisch precies dat heidestruikje aan te wijzen, 

waartegen een vergeten stok stond. Ook weer blij en zo kwamen Harm 

en ik de dag wel door. 

In de baan zagen we diverse mooie slagen, een geweldige chip-in, een 

kaarsrechte slag die eindigde tegen de vlag, een neary in de categorie 

‘kan het nog dichterbij’ en ja, de volgende sloeg toch echt dichterbij, dit 

moesten we terugzien in de scores. 

De winnaar in de hoge handicapcategorie kwam binnen met 44 punten 

en veel in de lage handicapcategorie eindigden boven de der�g punten. 

Gewoon prima scores, maar dat was te verwachten.  

Ik genoot �jdens het diner van een oerhammetje, een goede keuze 

eerder in de week om de al�jd nadrukkelijk aanwezige saté te vervangen 

voor dit smakelijke stuk vlees. En er was voldoende patat en mayonaise. 

Liep ik vorig jaar nog parkeerschade op met de buggy, dit keer wist ik deze netjes te parkeren. Stekker 

erin en dat was het dan, de dag zat er op. 

Tot een volgende keer, dan gaan we naar Moyland en echt, het ligt niet achter München, het is 

gewoon 9 minuten verder dan rijden naar Het Rijk van Nijmegen, dus lekker inschrijven, het is een 

mooie baan. 

Dank aan alle deelnemers en sponsoren en tot de volgende weds�jd op Moyland. 

Jouke Fridsma 


