Een weekje Borghees

“WAT? Ga je een hele week naar Golfplatz Borghees om daar alleen maar
te golfen? Is dat niet heel saai?”

Dit was één van de meest gehoorde reacties van bekenden als ik vertelde
over mijn zomervakantie. Ik vind dat niet saai. Mijn vakanties in het jaar
zijn allemaal verschillend. lk ga een week naar de zon, een week naar een
mooie stad en een weekje skién. En dus een weekje golfen. Zo kwamen
dit jaar Curacao, Berlijn, Maria Alm en Borghees aan de beurt.

Ik was vorig jaar ook al in Borghees geweest en had daar van de plaatselijke pro ook 10 uur les gehad.
Dat was me zo goed bevallen dat dit jaar opnieuw op mijn wensenlijst stond. Toen ik zag dat
Budgetgolf.nl ook een toernooi organiseerde in Borghees paste het helemaal. Ik had toen nog geen
kennis gemaakt met de wedstrijden van Budgetgolf.nl en ik zag dat er ook toernooien waren in
Kaatsheuvel en Tiendeveen. Daar kon ik dan ook vast oefenen want ik speel niet zo veel wedstrijden.

Op de wedstrijddag arriveerde ik vroeg. Zo kon ik nog een beetje extra
oefenen. Op de parkeerplaats zette ik mijn auto naast een prachtige
camper. Van Michiel zo bleek. “Goedemorgen, jij bent ook vroeg zeg!”
Even kletsen en een kopje koffiedrinken in de camper. Daarna naar de
: drivingrange, de puttinggreen en nog even chippen. Alles wat ik had
geoefend deze week voelde goed. Het zou wel eens een mooie dag kunnen worden.

De wedstrijd werd geopend door Igor met de woorden: “... jullie hebben ons bij Martensplek
gevraagd iets te doen aan het weer voor deze wedstrijd. Dat hebben we gedaan. Het is vandaag 2
graden warmer”. Hahahah grapjas die Igor.

Het was natuurlijk veel te warm. 33 graden stond op de temperatuurmeter en de baan lag vooral in
de zon. Weinig schaduw te vinden. Dus het was zwaar, veel parasolletjes en Guus met een koelsjaal.
Bovendien liep het niet heel hard door. Wij waren 5 uur en 30 minuten in de baan. Tegen het einde
van de ronde hoor je dan steeds vaker: “ik ben er helemaal klaar mee!” (Vooral als er een simpele bal
werd gemist).

Ondanks de duur en de warmte heb ik volop genoten van het spel. Ik heb wel eens
rondes dat er veel mee zit. Deze keer zeker niet. Minimaal 5 puts en chips die bleven
steken binnen 3 cm van de vlag. “Te voorzichtig Marc!”, “jammer Marc”, “zonde
Marc” en natuurlijk “deze green is niet zo snel Marc’. En ik met een beetje Brabantse
roots, riep dan “NONDEJUS toch!”. Ik heb veel lol gehad met mijn gezellige
flightgenoten Lidy en Guus. Het was een hele leuke dag. Extra leuk omdat ik natuurlijk
al 4 dagen op de baan vertoefde. Ik heb weer veel geleerd. Het was voor mij de 3¢

wedstrijd en ik kijk uit naar de 4° wedstrijd in Nijmegen.

Wat ik vooral bijzonder vind, is dat er spelers zijn die al 10, 25 of zelfs 50 wedstrijden
mee hebben gedaan. WAUW! Gefeliciteerd!!



