
                                                    Golfbaan Stippelberg 

 

 

 De kop is eraf!! De eerste wedstijd van het seizoen. 

We waren bij golfbaan Stippelberg in Bakel. Voor mij was 
het ongeveer 1 uur en een kwartier rijden vanuit 
Apeldoorn. Toen ik aankwam stond er koffie/thee en een 
klein gebakje klaar en het was gezellig om elkaar weer 
eens te zien na zo’n lange tijd. 

De speech was om 11:30 uur en ik ging daarna gelijk naar 
de range om mijn warming up te doen. 

Mijn afslagtijd was 12:40 en toen ik bij de teebox van hole 
10 aankwam stond er een marshal klaar om ons op te 

vangen en tips te geven over een paar holes hoe we die het best konden gaan spelen. 

Bij mij in de flight was er een die zich had afgemeld dus was ik als enige man over in mijn flight van 3 personen. Tijdens de 
ronde hadden we het over het weer, dat we geluk hadden omdat we het wel droog zouden houden. 

Mijn spel was vandaag niet heel goed, ik miste teveel fairways en moest teveel up en downs maken om mijn punten binnen te 
halen. Maar goed, ik heb heel veel plezier gehad met mijn flightgenoten. 

Bij hole 3 (onze 2e 9) zagen we ineens iets bewegen op de fairway en wisten niet wat het was. Toen we dichterbij waren was 
het een robotgrasmaaier. (nog nooit gezien op een golfbaan) 

.   

Tot slot was de prijsuitreiking en kon je ook mee-eten met de daghap die in het begin was aangeboden.  

Ik heb weer zin in 25 april (Het Rijk van Nijmegen) en ga jullie daar weer zien. 

Dankjewel voor een gezellige dag Igor, Jouke, Elma en de deelnemers!!! 

 

Tot de volgende keer, Wesley Bletterman 

 

 

 

 


