
 
 
Vandaag was het een reis naar het verre oosten. Ondanks de slechte voorspellingen 
zag het weer er goed uit en werden we hartelijk ontvangen door het team Budgetgolf; 
Igor, Jouke en Elma. 
 
Na de inschrijving kregen wij een zakje met daarin een doosje ballen, paaseitjes en 
een zakje tees, die niemand nog heeft. Het clubhuis zag er gezellig uit en er stond 
thee-koffie en een heerlijke plak krentenwegge met roomboter, waardoor we 
begonnen met een volle maag. 
 
Het was een prachtige baan, wel met erg veel bunkers. Met gezellig flightgenoten 
kwamen wij de wedstrijd goed door. Wel hadden sommigen last gehad van de 
straaljagers, maar dit werd weer goed gemaakt door het zien van een prachtige 
regenboog. Meteen werd het verlies van de punten aan deze oorzaken gekoppeld. 
Niet iedereen heeft het vandaag droog gehouden, maar het viel allemaal erg mee. 
 
Ondanks een verbod van buggy's in de baan, werd dit ook hier genegeerd. Jammer 
voor de baan. Eenmaal binnen werden wij onthaald met bitterballen en met een 
wijntje erbij was het een gezellige afsluiting. Het duurde even voordat de 
prijsuitreiking kon gaan beginnen, maar toch werden er weer de nodige birdies 
uitgereikt. Ook werd er even stilgestaan bij het feit dat Marcel de Jong al 25 keer 
heeft meegedaan. 
 
Voor degene die bleven eten was er nog een prima maaltijd met keuze uit 5 menu's. 
Ook onze dank aan het personeel van Scherpenbergh. Al met al was het een prima 
dag en een goede start van de Budgetgolfdagen. Zo mogen er meer volgen. 
 
Alle dank gaat dan ook uit aan het team van Budgetgolf. 
 
Tot de volgende keer in Nijmegen. 
 
 
Anja, Joke en Ellen, de Naarderbosjes. 
 
 

 


